
 
Liturgie, zaterdag 4 april aanvang 21.30 uur  Stille Zaterdag 
Voorganger:  ds. Hanja van Essen 
Organist:             Dik Hartman 
Ouderling van dienst: Alie Buit 
Lector:               Maud de Jong 

 

In stilte komen we binnen 

 

Welkom  

Toelichting op het liturgisch bloemstuk 

Gebed   

Lezing: Matteüs 27 : 62 – 66 

Zingen: Lied 574 : 1 en 2      Glorie zij U christus, U leed onze nood  

 

Toelichting op de lezingen 
Lezing:  Genesis 1 : 1 – 5  
Zingen: Lied 513      God heeft het eerste woord 

 

Lezing: Genesis 1: 6–10, 26–28a 

Lezing: Genesis 6: 11–13, 18–19, 
Zingen: Lied 356 : 1 en 2      O God die uit het water in het begin 

 

Lezing: Jesaja 42: 5 – 6 

Lezing: Matteüs 3: 13 – 16 
Zingen: Lied 356 : 6 en 7           O God die in het water van de Jordaan 

 

Lezing: Johannes 1: 1 – 5 
Zingen: Lied 601 : 1 en 2     Licht dat ons aanstoot in de morgen 

 

Lezing: Johannes 3: 14 – 17,  

Lezing: Mattheüs 16: 21 – 25, 
Zingen: Evangelische Liedbundel 213:    Ik wil jou van harte dienen 

 

Dienst van belijdenis en doopgedachtenis, 

 

Lezing: Paulus schrijft in Rom. 6 : 3 - 6 

 

Geloofsvragen 
Antwoord: Ja, dat geloof ik 

 

Gelegenheid tot herinnering aan de doop 
Lied Sela       In het water van de doop 
https://www.youtube.com/watch?v=j-OdtroB4H8 
Gebed 
Lezing: Johannes 8 : 12 

 

Uitleg kaarsen 
We steken kaarsen aan, terwijl we zingen Lied 598, Als alles duister is 

 

De Zegen beantwoord met een gesproken amen.  
We gaan naar huis terwijl we zingen: Als alles duister is 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j-OdtroB4H8

